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De tarotkaarten 
De Tarot bestaat uit 78 Arcana kaarten, waarvan 22 Grote Arcana kaarten en 56 Kleine Arcana kaarten. De Latijnse betekenis voor 
het woord Arcana is: geheimen. De kaarten staan dus voor 22 grote en 56 kleine geheimen.

De Tarot is een magisch prentenboek. Elk van de 78 kaarten stelt een herkenbare levenssituatie voor. De kaarten worden daarom 
van oudsher beschouwd als wijsheidsorakel. Ze bevatten inzichten en openbaringen uit allerlei richtingen.


Het ontstaan van de Tarot 
De Tarot is ontstaan vanuit verschillende culturen en vanuit verschillende oude heilige symbolen zoals: astrologie, religie, de 
kabbala, occulte en magische krachten en verzamelde wijsheden van de mystieke scholen der oudheid.

Er zijn prachtige oude Tarotkaarten uit de 14e eeuw en 15e eeuw beschreven. In de late middeleeuwen werd de Tarot door de kerk 
verboden en zijn er vele tarotspelen verbrand.

Carl Gustaf Jung (1875-1961) een Zwitserse psychiater (leerling en later ook collega van Sigmund Freud) heeft de Tarot weer tot 
leven gebracht doordat hij ermee ging werken. Hij bracht het occulte en spirituele opnieuw in de belangstelling om op die manier 
psychologische inzichten te verkrijgen. Tarot, astrologie, I Tjing en alchemie waren voor hem methodes om toegang tot het 
onbewuste te krijgen.


De bekendste Tarotkaarten, en waar tegenwoordig het meest mee wordt gewerkt, zijn deze kaarten van A.E. Waite. Zij werden 
door Arthur Edward Waite (1857-1942) in 1910 uitgegeven. De uitgever in die tijd was Rider & Company, vandaar dat deze set 
over de Tarot ook vaak benoemd wordt als Rider-Waite kaarten.

In opdracht van Waite werden de kaarten getekend door de spirituele kunstenares Pamela Smith. Als je goed naar de kaarten 
kijkt, zie je rechtsonder haar initialen staan. 

Mogelijk minder bekend is dat de kaarten van Waite zijn gebaseerd op het systeem van de Orde der Golden Dawn, een westerse 
magische school uit de 19e eeuw, gewijd aan spirituele, filosofische en magische ontwikkeling. De Golden Dawn bestudeerde 
onder meer astrologie, alchemie en magie en bracht vele bekende namen voort zoals Israël Regardie en Dion Fortune. Zowel 
Pamela Colman Smith als A.E. Waite waren in een bepaalde periode van hun leven lid van deze orde.

Wat doet de Tarot met ons? 

Het maakt onbewuste gevoelens weer bewust. Gevoelens die we diep hebben weggestopt naar het onbewuste, zodat we ze 
konden vergeten. Maar het zijn thema ́s waar we in het leven toch steeds weer tegenaan lopen. De Tarot reikt ons een handvat 
aan zodat we die thema ́s kunnen gaan uitwerken. De Tarot is een bron van onuitputtelijke liefdevolle kennis, bestemd voor 
iedereen die ervan wil leren: het zorgt ervoor dat je problemen aan durft te gaan en dat je jezelf beter leert kennen (zoals je 
werkelijk bent) en uiteindelijk zorgt het ervoor dat je gelukkiger in het leven staat.

Door de tarot leer je het verleden beter een plaats te geven, het heden te begrijpen en je krijgt alternatieve mogelijkheden voor de 
toekomst.

In de kaartspellen van de Tarot komt veel symboliek voor. Door goed te kijken naar de vele symbolische elementen die op een 
kaart staan wordt het makkelijker om de Tarotkaarten te lezen/interpreteren. In deze handleiding gaan we daar echter niet op in.

We hebben getracht om op een beknopte manier, duidelijke informatie over de kaarten te geven zodat deze makkelijk te 
interpreteren zijn tijdens een legging.  


Indien je echt meer over de tarot te weten wilt komen, kun je uiteraard op internet veel informatie vinden over de kaarten.  Als je 
op zoek bent naar een goed boek over dit onderwerp, zou je eens kunnen kijken naar:

Studieboek Tarot, boek van “wijsheid en inspiratie” van Emmy Backx. (Te koop bij bol.com). 

Hierin vind je uitgebreide uitleg over de symboliek en betekenis van de kaarten en wordt er ingegaan op de astrologische 
verbanden. Er worden diverse leggingen uitgebreid uitgelegd en er wordt ook meer uitgelegd over de samenwerking of 
tegenwerking van verschillende kaarten als die samen in een legging verschijnen.  Kortom, een heel fijn studieboek/naslagwerk 
voor de Tarotlegger!
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De voorbereiding 
Er zijn veel manieren om de kaarten te leggen.  In deze handleiding leggen we “Het Keltisch Kruis” uit, een legging die veel 
informatie geeft over het verleden, heden en toekomst. In het begin is het niet makkelijk om de kaarten goed te interpreteren maar 
als je de Tarot regelmatig bestudeert, raak je snel vertrouwd met de kaarten en de structuur van het spel.


Zeer belangrijk voor je begint: Als je een kaartlegging doet en de kaart “De Dood” ligt op tafel, schrik dan niet!  De Dood wordt 
vaak geassocieerd met de letterlijke dood. Maar dit is niet de ware betekenis van deze kaart. De Dood kan wel betekenen dat iets 
doodloopt of moeizaam verloopt. Het kan duiden op een relatie of een vriendschap die moeizaam verloopt of ten einde loopt. 


Als je kaarten gaat leggen, heb je meestal wel een vraag in gedachten. Het is belangrijk om te weten dat je hier niet altijd direct 
antwoord op zult krijgen. De kaarten laten namelijk zien wat er op dat moment speelt in je leven en wat je het meeste bezighoudt. 
Stel dat je iets wilt weten over een eventuele nieuwe baan maar je vriend(in) heeft het net uitgemaakt en je hebt daar veel verdriet 
van. Dan kan het zijn dat er kaarten op tafel komen die je meer vertellen over je liefdessituatie.  

Je kunt daarom het beste een eerste legging doen zonder een vraag te stellen. De kaarten geven namelijk altijd de belangrijkste 
(onbewuste) problemen weer. 


De Tarot is een medium om door te dringen tot diepere betekenislagen achter de werkelijkheid van alledag. De kaarten geven de 
essentie van iets weer. Je zou kunnen zeggen, dat je de kosmos, het grotere geheel waarvan jij deel uitmaakt, om raad vraagt. 

De kaart die je ‘blind’ trekt is een openbaring; een eenmalige, unieke gebeurtenis. 

Probeer je open te stellen voor wat de kosmos je te vertellen heeft. Angst, argwaan en scepsis vormen dan ook geen goede basis 
om tarotkaarten te leggen. Maar dat betekent ook niet dat je dus je gezonde verstand moet uitschakelen.


Een ontspannen sfeer creëren is belangrijk voordat je begint met kaarten leggen. 

Leg bijvoorbeeld een kleed op tafel of steek een kaars aan. Je kunt ook voorwerpen op tafel leggen die je inspireren. Geschikt 
hiervoor zijn: kristallen, bloemen, een engelenkaart of iets anders waar jij je fijn bij voelt. Het belangrijkst is dat je de tijd neemt om 
te ontspannen zodat je je goed kunt concentreren op het kaartleggen.

Vraag aan de engelen en gidsen of ze je willen helpen bij het kaartleggen zodat je het zo goed mogelijk kan doen. Voel hoe je 
innerlijk kalm wordt. Ga nooit kaarten leggen in een drukke omgeving waar je wordt afgeleid. Belangrijk is dat je je 100% op je 
vraag kunt concentreren en niet afgeleid wordt door bijvoorbeeld spelende kinderen of harde muziek.


Als je een vraag stelt, probeer dan voor het trekken van de kaarten eerst goed na te denken over de duidelijkheid van je vraag. 

Als de kaarten zijn gelegd, geven ze je een goed inzicht in achtergronden en vertellen ze je wat je moet veranderen of dat je juist 
op de goede weg bent. Uiteindelijk zijn wij als mens verantwoordelijk voor onze eigen keuzes en de kaarten kunnen een goed 
hulpmiddel zijn om te bevestigen of de keuze die je maakt, goed of slecht voor je is.

Als je kaarten voor iemand anders legt, ga dan heel verantwoordelijk om met het interpreteren van de kaarten: het kan een diepe 
indruk op de persoon achterlaten, zelfs jaren later nog.


We wensen je heel veel inspiratie en dat je maar tot mooie inzichten mag komen tijdens het leggen van de Tarot kaarten!


Aan de Slag 
De complete Tarot bestaat uit twee verschillende sets:

1. De grote Arcana: 22 kaarten; verdeeld in twee series: 1 t/m 10 en 11 t/m 20 plus de kaarten van de Dwaas (kaart nummer 0) en 
de Wereld (kaart nr 21). De Dwaas loopt argeloos een afgrond in; op de kaart van de Wereld komt hij volkomen getransformeerd 
weer te voorschijn: hij heeft de 20 lessen van de tussenliggende kaarten geleerd.

2. De kleine Arcana: 56 kaarten; verdeeld in vier series: staven, pentagrammen, zwaarden en bokalen. 


Het Keltisch Kruis 
Bij het Keltisch kruis gebruik je alle 78 kaarten.

Het Keltisch Kruis geeft belangrijke informatie over wat er op dit moment in het leven van de vraagsteller speelt, vanuit het 
verleden, heden en toekomst.


1. Schud heel de stapel van 78 kaarten tot je het gevoel krijgt dat het genoeg is. (Als je de kaarten voor het eerst gebruikt, neem 
dan wat extra tijd om de kaarten goed te schudden)

2. Je pakt met de linkerhand een stapel van de kaarten op gevoel eraf. Dit kan dus een grote of kleine stapel zijn en legt deze 
rechts van de originele stapel. (Als je kaarten voor iemand anders legt, dan moet de vraagsteller met de linkerhand een stapel 
kaarten op gevoel eraf halen).

3. Leg nu zelf de overgebleven linkerstapel op de rechterstapel. Er ligt dus nu weer een complete stapel van 78 kaarten.
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Jij, als kaartlegger, pakt nu van bovenaf de stapel één voor één de kaarten af en legt deze open op tafel, volgens het patroon van 
Het Keltisch Kruis. (Zie afbeelding hieronder)


Volg hierbij de volgende stappen:

Kaart 1: Dit is de themakaart: de kern, hier draait de hele legging om.

Kaart 2: De storende factor: de kaart die aangeeft waarom het beoogde niet gaat lukken. Deze kaart leg je kruisend op kaart nr. 1. 
Dit is de kaart die eerst moet worden opgelost, voordat je kan bereiken wat je wil om verder te kunnen gaan. Hier moet je aan 
gaan werken. Voor deze kaart kijk je naar de “negatieve” betekenis van de kaart omdat deze kruisend ligt.

Kaart 3: Het onbewuste thema: deze kaart geeft het onbewuste probleem vanuit het verleden aan. Je kan pas aan een probleem 
gaan werken als je je er bewust van wordt.

Kaart 4: Het verleden: dit verleden kan gisteren zijn maar ook je jeugd of zelfs vorige levens. Dit kan zowel positief als negatief 
zijn.

Kaart 5: Het bewuste thema: je weet eigenlijk goed waar het allemaal omgaat. Dit kan positief zowel negatief zijn.

Kaart 6: De nabije toekomst: het laat jouw mogelijke toekomst zien als je aan het thema gaat werken en/of hoe je hiermee om 
gaat.

Kaart 7: Dit ben jij zoals je er op dit moment in staat. Het geeft aan hoe je je nu voelt. Wat zijn je motieven? Wat zijn je 
verlangens?

Kaart 8: De omgeving: het geeft de situatie aan van de ander(en). Staan ze vijandig of juist liefde- vol tegenover je? Kan je ze 
vertrouwen of juist niet?

Kaart 9: Dit is wat je hoopt of verlangt, maar ook waar je bang voor bent of wat je niet wil.

Kaart 10: De toekomst: deze toekomst is het antwoord, mits je de storende factor (de kruisende kaart 2) oplost. Niet iedere 
situatie is uiteraard te veranderen. Soms ligt het lot of noodlot vast. Maar wel: hoe gaan we met deze situatie om?
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GROTE ARCANA KAARTEN 
0. De Dwaas 

De Dwaas staat aan het begin van zijn reis, hoewel hij voor een afgrond staat, is hij niet bang. Hij vertrouwt op zijn 
intuïtie.  Hij is op zoek naar avontuur, onnadenkend, zorgeloos en genietend van het leven; zijn knapzak op zijn rug 
meedragend.  De Dwaas staat met de getalwaarde 0 buiten de andere 21 Grote Arcana kaarten: het is de Dwaas die 
het avontuur begint en ons in de wereld werpt en zo vertegenwoordigt de Dwaas alle kaarten. Als de Dwaas in je 
kaartlegging valt dan ligt het aan de omringende kaarten wat deze je te vertellen heeft. Vooral als je in een bepaalde 
periode steeds dezelfde kaart erbij trekt, dan heeft deze kaart je iets te vertellen, te leren of mag je de geheimen van 
die kaart gaan begrijpen. De Dwaas geeft je de mogelijkheid om hier lering uit te trekken.


	         Negatief: onnozel, naïef, onbezonnen, niet nadenken, de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. 

1. De Magiër      
De Magiër staat bekend als wilskrachtig, creatief en initiatiefrijk. In een tarot legging geeft het aan, dat je in een hele 
sterke krachtige periode zit. Alles wat je aanpakt heeft grote kans van slagen. Je hebt wilskracht en je bent 
zelfverzekerd. Je kan moeilijkheden en problemen overwinnen. Je bezit occulte krachten. Je krijgt nieuwe ideeën, kan 
helder denken en je bezit verbeeldingskracht. Je zit vol energie, hebt zelfvertrouwen, waardoor je problemen het hoofd 
kan bieden. De Magiër staat voor een nieuw begin.

Negatief: machtsmisbruik, bedrog, overmoed, slecht concentratievermogen, oplichter, egoïst, de zwarte Magiër


2. De Hogepriesteres 

De Hogepriesteres staat bekend als intuïtief, geduldig, spiritueel en wijs. Zij laat zich leiden door haar innerlijke stem. 
Wel is ze soms wat passief. In de Tarot geeft zij jouw spirituele en mediamieke gaven aan. Je voelt alles aan, maar je 
twijfelt altijd aan jezelf. De boodschap van De Hogepriesteres is: leer te luisteren naar je spirituele vermogens en 
intuïtieve kennis. Twijfel niet. Je zal merken dat je gevoelens en de boodschappen die je doorkrijgt gaan uitkomen. Je 
gaat steeds meer aanvoelen en in jezelf geloven.                                                                  

Negatief: twijfel, besluiteloosheid, angst voor het spirituele, eigendunk


3. De Keizerin 
De Keizerin staat bekend als vruchtbaar, creatief, en wordt vaak in verband gebracht met de geboorte van iets nieuws 
en de groei daarvan. Als je De Keizerin trekt in een legging betekent het dat je geestelijk aan het groeien bent, je gaat 
oogsten van wat je hebt geleerd. Deze kaart geeft aan dat je veel wijsheid en kennis hebt die je wil uitdragen aan 
anderen. Het betekent dat alles in overvloed aanwezig is, je komt niets tekort. Dit kan op materieel, emotioneel en 
financieel gebied zijn. Het is een kaart van overvloed en genieten van het leven.De kaart staat ook voor creatieve 
kwaliteiten. Je bent goed in alles wat met communicatie te maken heeft. 

Negatief: geen zelfvertrouwen, geestelijk uit balans zijn, roddelen, leugens, onverschilligheid


4. De Keizer 
De Keizer staat bekend als ordelijk, verantwoordelijk, nuchter, daadkrachtig en strikt. Soms slaat hij hierin iets door, 
maar doorgaans weet hij stap voor stap wel zijn doel te bereiken. Hij weet in elk geval als geen ander zijn grenzen aan 
te geven en denkt vooral met zijn verstand in plaats van met zijn hart. Hij houdt de controle over zijn gevoelens om zijn 
emotionele kwetsbaarheid niet te tonen. De Keizer duidt vaak op dominantie van de vader of de moeder maar wel 
vanuit liefde. Vaak ontstaat dit uit overbezorgdheid en bezitterig gedrag.


Negatief: dominantie, bezitterig, hard, geen emoties tonen, moeilijke jeugd, liefdeloze opvoeding


5. De Hogepriester

De Hogepriester staat voor je innerlijke spirituele leraar. Hij is trouw aan zijn eigen waarden en normen. De 
Hogepriester is op zoek naar de diepere zin van het leven en naar de hogere waarheid. Dit is voor hem belangrijker 
dan de materie. De Hogepriester wil ons leren dat er meer is op deze wereld dan wij kunnen zien. Je leert te luisteren 
naar je innerlijke stem. Het is een machtige beschermkaart die je problemen positief kan laten verlopen. In de liefde 
geeft het een gelijkwaardige relatie aan.


Negatief: de verrader, huichelaar, arrogantie, intolerantie, geestelijke manipulatie, schijnheiligheid, oppervlakkigheid, je 
niet kunnen verplaatsen in de gevoelens van een ander, ongelukkig in de liefde, niet in jezelf geloven, gokken.
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6. De Geliefden

De Geliefden staan bekend als liefdevol en bindend en worden in verband gebracht met het volgen van het gevoel, het 
kiezen van de eigen weg en de overwinning van tegenslag en teleurstelling. Als de kaart De Geliefden valt betekent 
het ook vaak dat er belangrijke veranderingen op komst zijn, die een wending aan ons leven gaan gevenDe Geliefden 
is daardoor een zeer belangrijke kaart: iedere keuze die je maakt, hoe klein dan ook, brengt veranderingen in je leven 
teweeg. De dualiteit in jezelf (de strijd die vooraf is gegaan aan dit besluit) is nu voorbij. Welk besluit je ook neemt, het 
is de juiste beslissing. 

Negatief: verkeerde keuze maken, niet durven kiezen, verkeerde pad inslaan, jezelf wegcijferen


7. De Zegewagen

De menner van de Zegewagen staat bekend als optimistisch, wilskrachtig, daadkrachtig, staat open voor nieuwe 
ondernemingen en is niet bang het oude de rug toe te keren om vooruit te komen. Als je dus De Zegewagen in een 
legging trekt dan zit je in een zeer sterke kracht. Alles wat je onderneemt staat onder een goed gesternte en gaat 
lukken. Je succes is verzekerd, de strijd is gestreden. Je hebt alle moeilijkheden overwonnen. Je kan de buit letterlijk 
en figuurlijk binnenhalen. Je hebt geleerd van je ervaringen en hier leergeld uit getrokken.

Negatief: problemen hebben, de overwinning is ver te behalen, geen controle hebben over de situatie, geen goede 
afloop van zaken, gebrek aan wilskracht, besluiteloos, 


8. De Kracht 
De Kracht staat bekend om haar levensvreugde, aantrekkingskracht, hartstocht, geduld en wilskracht en voor de 
innerlijke kracht die naar buiten komt. De Leeuw wordt getemd met geduld en beleid in plaats van met agressie. 
Tevens is dit de kaart van fitheid, goede conditie en dito gezondheid. Als De Kracht in een kaartlegging valt zit je in 
een positieve en sterke energie. Je houdt van jezelf. Je hebt de kracht om zaken aan te pakken en goed af te 
handelen. Je zit goed in je vel en je gelooft in jezelf. 

Negatief: geen kracht hebben, angstig, onzekerheid, energie verspillen, misbruik van macht, dominantie, egoïsme


9. De Kluizenaar


De Kluizenaar staat bekend als serieus, wijs, en wordt in verband gebracht met de behoefte even alleen te zijn, zijn 
eigen weg te gaan waarbij hij zich niet laat pushen of beïnvloeden door anderen. Om meer zelfkennis te verkrijgen 
schijnt hij zijn licht naar binnen in plaats van naar buiten; immers daar vindt hij alle antwoorden. Je gaat bij jezelf te 
rade en zoekt de waarheid in jezelf; je geeft niet gelijk de schuld aan een ander als er bepaalde dingen om je heen 
gebeuren. Je doorziet en begrijpt waarom je in dit leven steeds tegen hetzelfde thema aanloopt en je werkt hieraan.

Negatief: eenzaamheid, duisternis, onwaarheid, egoïsme, niet openstaan voor andermans mening, de huichelaar, 


10. Het Rad van Fortuin 
Het Rad staat bekend als het tijdstip van verandering en jouw eigen inbreng hierin. Het wordt in verband gebracht met 
het op het juiste moment handelen, het moment van verandering zelf creëren in plaats van wachten op het juiste 
ogenblik. Wie op het rad blijft zitten, blijft eeuwig in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. Als Het Rad van Fortuin in een 
kaartlegging valt dan heeft het met je toekomst te maken. Er zijn gunstige veranderingen op komst. Het is een 
machtige kaart die geluk en voorspoed brengt als jij het Rad laat draaien door het lot in eigen hand te nemen.

Negatief: geen grip op je leven krijgen, noodlottige omstandigheden, het Rad draait de verkeerde kant op, 
tegenslagen 

11. De Gerechtigheid 
De Gerechtigheid staat bekend als eerlijk, verstandig, besluitvaardig en verantwoordelijk voor de eigen daden. Met de 
weegschaal wordt alles nauwkeurig tegen elkaar afgewogen en met het zwaard wordt uiteindelijk een knoop 
doorgehakt, een beslissing genomen. Bij de kaart Gerechtigheid geldt letterlijk het spreekwoord: het recht zal 
zegevieren. Als Gerechtigheid valt in een kaartlegging zit je meestal in een moeilijke periode of kom je een oud stuk 
tegen waar je nu aan kan en moet werken. De kracht van deze kaart is: je gaat je problemen en je angsten niet uit de 
weg. Je gaat de confrontatie met jezelf aan en je werkt hier hard aan. 

Negatief: diepgaande emoties die niet uitgesproken worden, angsten, jaloezie, bezitterigheid, verborgen geheimen.
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12. De Gehangene

Wanneer hij op zijn kop hangt, ziet hij de dingen plotseling van een andere kant. Als De Gehangene in een 
kaartlegging valt betekent het dat je in een periode zit waarin je het rustig aan moet doen en waarin je geen 
overhaaste beslissingen moet nemen. De boodschap is: neem de tijd om na te denken over de dingen in je leven die 
voor stagnatie zorgen.

Negatief: passiviteit, geen grenzen kunnen stellen, bedrog, slachtoffer, overspannenheid, niet voor jezelf opkomen


13. De Dood

De Dood staat voor het afsluiten van het verleden zodat je je helemaal kunt openstellen voor de toekomst. Het oude 
maakt plaats voor het nieuwe. Veel mensen schrikken als de Dood in een kaartlegging valt aangezien De Dood vaak 
wordt geassocieerd met de letterlijke dood. Maar dit is niet de ware betekenis van deze kaart. Wat De Dood wel kan 
betekenen is: iets loopt dood of gaat moeizaam. Het kan een relatie of vriendschap zijn die ten einde loopt of het duidt 
op een zware moeizame relatie of vriendschap: er zit geen leven meer in en er is dus weinig vreugde.

Negatief: melancholisch, depressief, ongelukkig, gierig, laf, angst, achterdochtig, zichzelf en anderen beperkend


14. De Gematigdheid

De Gematigdheid staat bekend als kalm, in balans en wordt in verband gebracht met innerlijke rust, gezondheid, 
ontspanning en beheersing. De Engel op de kaart de Matigheid geeft je begeleiding op je levenspad en helpt je vanuit 
de andere wereld boodschappen aan je door te geven. Dit kan gebeuren als je naar je innerlijke stem luistert. De 
Matigheid helpt de zielen van de overledenen om contact te maken met hun dierbaren hier op aarde. Hij legt 
verbinding tussen de aardse en geestelijke wereld, tussen het onbewuste en het bewuste. 

Negatief: je bent niet in balans met jezelf, geen grenzen kunnen stellen, niet geloven in hulp van engelen en gidsen


15. De Duivel 
De Duivel staat bekend als de Grote Verleider en wordt in verband gebracht met onze eigen ‘donkere’ kant; het niet 
kunnen loslaten van verslavingen, destructieve gedachten en/of gedrag, het geen maat kunnen houden. Soms staat 
hij voor de overgave aan iemand die ons probeert te controleren en te domineren. Of…onze eigen obsessie met iets of 
iemand! Als De Duivel in een kaartlegging valt is het een waarschuwing tegen bedrog; het kan er ook op duiden dat je 
jezelf aan het beduvelen bent. Of je wordt in de verleiding gebracht om zaken te doen waar je niet achter staat.

Negatief: gewelddadigheid, ruzie maken, seksueel misbruik, oneerlijkheid, jaloezie, dominantie, verleidingen


16. De Toren

De Toren staat bekend als een figuurlijke bevrijding en wordt in verband gebracht met het openen van de ogen, het 
noodgedwongen moeten loslaten van het oude. De toren brengt over het algemeen gebeurtenissen met zich mee die 
gepaard gaan met onzekerheden, verdriet en/of pijn. Deze gebeurtenissen slaan onverwachts toe, alsof je door de 
bliksem wordt getroffen. Dit kan een klein toeval zijn of een echte ramp. De omliggende kaarten geven hier meer 
inzichten in. Bijvoorbeeld: De Dood samen met De Toren geven aan dat iets plotseling eindigt en dat je het dus totaal 
niet zag aankomen. Achteraf blijkt het vaak een bevrijding te zijn van een moeizame situatie. Je kan dan een nieuwe 
start maken en het oude achter je laten. 

Negatief: mislukken van ondernemingen, ontslag krijgen, plotseling verbreken van relaties en vriendschappen


17. De Ster 

De Ster staat bekend als de kaart van de toekomst en wordt in verband gebracht met positiviteit, hoop, vertrouwen en 
succesvolle plannen die reiken tot ver in de toekomst. Als De Ster in je kaartlegging valt dan kan je ervan verzekerd zijn 
dat alles goed gaat komen. De sterren staan gunstig. Dit geldt op gebied van je werk, je gezin, je privéleven, de liefde, 
vriendschap en gezondheid.

Negatief: je ongelukkig voelen, jezelf wegcijferen, twijfelen, mislukken van ondernemingen, liefdesverdriet, 
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18. De Maan

De Maan staat bekend als onzeker en wordt in verband gebracht met illusies en de angst om bepaalde stappen te 
nemen omdat je niet weet waar de ‘weg’ toe zal leiden. Soms staat de Maan in verband met problemen uit het 
verleden die nog niet echt zijn verwerkt waardoor je in oude gewoonten vervalt. Als De Maan in een kaartlegging valt 
kom je bij je diepste gevoelens en emoties. Je twijfelt en je voelt je onzeker en angstig. Als je twijfelt over een keuze of 
een besluit dan is het raadzaam om de beslissing uit te stellen. De Maan duidt er namelijk op dat de situatie onzeker is 
en dat het is beter om `nee` te zeggen totdat je zeker weet wat goed voor je is. Het is dan belangrijk om goed bij jezelf 
te blijven en je niet te laten beïnvloeden door anderen. 

Negatief: angsten, onzekerheden, melancholiek, zwaarmoedig, geen eigen mening hebben, hallucinaties, tics hebben


19. De Zon 
De Zon staat bekend als positief, zelfbewust en vol vertrouwen. Zij wordt in verband gebracht met succes, het 
overwinnen van problemen en het genieten van het leven. Als De Zon in je kaartlegging valt, zit je in een positieve 
energie. Je voelt je krachtig en vol goede moed. Je bent gemotiveerd: je pakt zaken goed aan en bent verzekerd van 
succes. Je voelt je gezond en vol levenslust en je ziet het leven van de zonnige kant

Negatief: egoïsme, overmoedig, geen zelfvertrouwen, zwakke gezondheid, de opschepper, je niet gelukkig voelen, 
geen succes behalen, je afhankelijk opstellen.


20. Het Oordeel

Het Oordeel staat bekend als een verlossing en wordt in verband gebracht met een nieuwe kans, het overwinnen van 
moeilijkheden, het verwerken van teleurstellingen en het loskomen van problemen. Een verandering ten goede, een 
figuurlijke wedergeboorte! Oude dingen worden nieuw leven ingeblazen. Het Oordeel brengt je geluk en bevrijding na 
een lange moeilijke periode in je leven. Als het Oordeel in een legging valt kan het zijn dat je je nog in die moeilijke 
periode bevindt of dat je de moeilijke periode net achter je hebt gelaten. Er staat je een nieuwe en gelukkige toekomst 
te wachten. Het kan betrekking hebben op je werk, je gezondheid, een vriendschap, een familielid of je relatie.

Negatief: teleurstelling, je ongelukkig voelen, mislukking van een onderneming, je gevangen voelen in werk en/of   	 	

	         relatie.


21. De Wereld 
De Wereld staat bekend als het doel dat is bereikt en wordt in verband gebracht met het ‘thuis komen’, het afronden 
van een project, het afsluiten van het verleden op een juiste manier waardoor weer verder gegaan kan worden op een 
beter, hoger niveau omdat er zoveel geleerd is. De Dwaas, met het cijfer 0, is nu door alle 21 Grote Arcanakaarten van 
de tarot heen gelopen en heeft overal zijn lessen geleerd. De Dwaas vertegenwoordigt het begin van het leven en 
eindigt bij de 21e Grote Arcanakaart De Wereld. De Wereld vertegenwoordigt zo het ‘thuiskomen’ na een lange weg te 
hebben afgelegd. Als De Wereld in je kaartlegging valt is dit een goed en hoopvol voorteken. Je hebt je plekje in de 
wereld gevonden en je voelt je blij en gelukkig.

Negatief: over je grenzen heengaan, angst voor veranderingen, bedrog, verslavingen, onderwereld, geheimen hebben, 

	         iets aanvoelen en de vinger niet op de zere plek kunnen leggen.
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STAVEN Staven Aas

Deze Aas is een talisman voor geluk, zowel geestelijk als lichamelijk. Vanuit de Kosmos brengt Aas van Sta- ven 
wijsheid en inzicht. Het element lucht, vertegenwoordigt door de Staven van de Tarot, geeft inzicht, staat voor helder 
denken, communicatie, goede ideeën en daardoor verbanden kunnen leggen. Door een flits van inzicht krijg je 
antwoord op al je vragen.


 Negatief: geen oplossing voor problemen, geen besluiten kunnen nemen, misleiding, te goed van vertrouwen.


Staven twee 
Er is al veel bereikt, maar toch bestaat er nog twijfel over de toekomst. Het geeft hier de dualiteit, de twijfel aan. Je 
hebt alles wat je hart begeert, maar toch voel je jezelf ongelukkig. Je hebt het gevoel dat je stilstaat, je wil geestelijk 
verder groeien. Waar zal je voor kiezen? Voor materie en zekerheid of voor vrijheid van denken en geestelijk verder 
groeien? Hier ligt de kern van staven 2: het onbestemde en ontevreden gevoel in je. De boodschap is dat je mag 
genieten van de materie, maar je er niet door mag laten leiden.

 Negatief: je hebt alles wat je hartje begeert op materieel gebied, maar je voelt je verveelt en ontevreden


Staven drie

Je kan voldaan terugkijken naar wat je allemaal al hebt geleerd/bereikt. Je blijft niet stilstaan maar denkt vooruit. Deze 
kaart geeft geestelijke/persoonlijke groei aan.Je bent goed in handelen en in het overzien van zaken. Je kan creatief 
denken.


 Negatief: de bedrieger, oneerlijkheid, slecht communiceren, slecht geheugen, concentratie stoornis,  dyslexie.


 Staven vier

De tarotkaart Staven 4 betekent dat je in je leven een moeilijke fase/crisis afsluit. Je hebt hier hard aan gewerkt en je 
mag nu de buit binnen halen. Het is tijd om feest te vieren. De toekomst ligt aan je voeten en je krijgt nu de kans je 
plannen te verwezenlijken. Het geeft gelukkige familieomstandigheden aan. Je hoeft niet meer te tobben en je geen 
zorgen te maken. De crisis is voorbij. 

Negatief: tegenslagen in ondernemingen, gezinsproblemen, onenigheid in de familie, zakken voor een examen, 
hardwerken zonder resultaat, niet aangenomen worden bij sollicitaties.


 Staven vijf

Als Staven 5 in je kaartlegging valt wordt er niet naar elkaar geluisterd. Het heeft geen zin om een gesprek aan te gaan 
met bv je partner of vriendin of degene waarmee jij wilt praten. Het is verloren energie want de ander staat niet open 
voor een gesprek. Je kan Staven 5 op verschillende manieren uitleggen: of ze luisteren niet naar je of jij luistert niet 
naar de anderen.

 Negatief: onenigheid, twist, concurrentie, te groot ego, veel geschreeuw weinig wol.


 Staven zes 
Een zegetocht. De winnaar, de held, wordt binnengehaald onder blijdschap en gejuich. Hij brengt goed nieuws en 
krijgt de waardering die hij verdient. Door in een moeilijke situatie alles verstandelijk te beredeneren, en niet in je 
emoties te verdwijnen, kom je als overwinnaar uit de strijd.


Negatief: moeilijkheden uit de weg gaan, geen doorzettingsvermogen, geen zelfvertrouwen, valse trots, angst, te 
optimistisch, achterdochtig. 

Staven zeven


De persoon op de kaart lijkt zich te willen verdedigen. Mogelijk is men het niet met hem eens of hij moet opboksen 
tegen onzichtbare vijanden. De kaart wijst er ook op dat je  je vooral niet door anderen van de wijs moet laten 
brengen, dat je er goed aan doet te (blijven) staan voor wat je denkt en voelt! 


Negatief: jaloezie, problemen met collega’s of partner, geen succes behalen, niet voor jezelf op kunnen komen,, 
manipulatie, niet opgewassen zijn tegen onverwachte tegenslagen, 
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Staven acht

De staven vliegen door de lucht en zijn al aan het landen. Ze wijzen op snelle, positieve, ontwikkelingen en ze zijn al 
onderweg naar jou! Er hangt iets (goeds) in de lucht! Staven 8 is één van de weinige tarotkaarten die een tijdsbestek in 
de toekomst aangeven. Je kan ervan uitgaan als Staven 8 in een legging valt er snel iets in positieve zin gaat 
gebeuren.

Negatief: problemen en moeilijkheden, stagnatie, een slepende kwestie.


Staven negen

Er is sprake van een moeilijk verleden waarin de persoon op de kaart al veel strijd heeft geleverd. Daardoor is hij in het 
heden wat voorzichtiger geworden, geneigd de kat uit de boom te kijken en een muurtje rond zichzelf op te trekken 
om nieuwe teleurstellingen te voorkomen. Je bent door deze gebeurtenis wijzer en onafhankelijker geworden. Je laat 
je niet meer negatief beïnvloeden door de meningen, kritiek en bemoeienissen van anderen.

Negatief: problemen en moeilijkheden, een slepende kwestie, jaloezie, pesterijen, verwarde gedachten, onbekende 
angsten, verborgen geheimen. 

 Staven tien 
Staven 10 laat een man zien die bijna bezwijkt onder de staven die hij draagt. Hij voelt zich verantwoordelijk: wil alles 
zelf oplossen en niemand tot last zijn. Als Staven 10 in je kaartlegging valt is het een waarschuwing dat je wat minder 
hard moet werken en niet alle problemen van de ander op je moet nemen.  De kans is groot dat je nek- of rugklachten 
hebt omdat je teveel van je geestelijke en lichamelijke krachten vergt (teveel hooi op je vork nemen).


Negatief: oververmoeidheid, nek en/of rugklachten, te groot verantwoordelijkheidsgevoel, zware lasten, teveel voor 
een ander doen, depressief voelen, geen uitweg zien.


Staven Schildknaap

Deze Schildknaap heeft een positieve invloed. Soms is hij een boodschapper die onverwacht goed nieuws brengt of je 
een uitnodiging stuurt of voorstel doet. Soms staat hij voor een gebeurtenis die je inspiratie doet opborrelen; die je 
motiveert. Ook staat hij in verband met (spirituele) boodschappen.


Negatief: geen besluit kunnen nemen, roddelen, slecht nieuws ontvangen


 

Staven Ridder


Ridder van Staven komt al steigerend beweging in je leven brengen. Waar hij verschijnt komt er leven in de brouwerij. 
Ridder van Staven is een positief iemand die anderen met zijn ideeën en idealen positief stimuleert: hij geeft graag 
advies. Hij is enthousiast, levendig, intelligent, interessant, spannend en attent. Ridder van Staven brengt afwisseling 
en fleur in je leven: hij is beslist geen saaie man.

Negatief: onbetrouwbaar, onvriendelijk, geen zin in dingen hebben, of juist te hard van stapel lopen, oppassen voor 
het nemen van zakelijk verkeerde besluiten,


Staven Koningin

Deze koningin is mooi van binnen en van buiten. Zij is begripvol, behulpzaam, maar weet ook heel goed wat zij zelf wil. 
Ze is hartelijk en zelfbewust. Zij bekijkt het leven van de zonnige kant, is onafhankelijk en gaat luchtig door het leven. 
Eventuele problemen biedt zij het hoofd en door haar inzichten worden deze problemen opgelost. In een relatie is zij 
een aantrekkelijke, warme, hartstochtelijke vrouw die achter haar partner staat als het nodig is en hem/haar met raad 
en daad bijstaat. 

Negatief: onbetrouwbaar, pessimistisch ingesteld, egoïstisch, verbitterd, achterdochtig, emotioneel in de war zijn


Staven Koning

De Koning van Staven vertegenwoordigt de wijze man: de raadgever die goede adviezen geeft en op die manier 
antwoord geeft op je vragen en je helpt bij je problemen. Als Koning van Staven in je kaartlegging valt kan het 
betekenen dat je wordt bijgestaan als je hulp en/of advies nodig hebt waardoor zaken en problemen positief worden 
opgelost. Het kan ook zijn dat je een wijs en intellectueel persoon gaat ontmoeten, dit is mogelijk in zowel de 
privésfeer als op zakelijk gebied. De kaart kan ook betrekking op jezelf hebben: je bent wijs en verstandig en je staat 
positief in het leven.

Negatief: te dwingend en dominant, machtsmisbruik, geen inzicht in zaken hebben, onbetrouwbaar
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ZWAARDEN Zwaarden Aas 
Het zwaard kan een ‘knoop doorhakken’, daarom staat dit zwaard voor een beslissing die genomen dient te worden. 
Je hebt nu letterlijk de kracht voor het nemen van eerlijke besluiten. Je doet dit zonder persoonlijke belangen en 
zonder de schuld bij een ander te leggen.


Negatief: besluiteloos, niet voor iets durven te strijden, gewelddadige gevoelens, er wordt teveel macht uitgeoefend


Zwaarden twee

De persoon op de afbeelding lijkt haar hart te beschermen. Mogelijk is zij eerder gekwetst, heeft zij eerder gefaald en 
sluit ze zich nu af om te voorkomen nogmaals gekwetst en/of teleurgesteld te worden. De zwaarden wijzen ieder een 
kant uit wat wijst op twijfel. Als je deze kaart trekt is het goed om te mediteren, je gaat naar binnen, naar je ware zelf, 
zonder je te laten beïnvloeden door energieën van buitenaf

Negatief: afsluiten van je spirituele kanaal, blind zijn voor de dingen die om je heen gebeuren, de waarheid niet onder 
ogen willen zien, niet zien dat je bedrogen wordt.


Zwaarden drie

Zwaarden 3 kan aangeven dat je soms voor keuzes komt te staan die je met je verstand moet maken, maar die tegen 
je gevoel ingaan. Aangezien de drieën voor communicatie staan, geeft deze kaart aan dat je iets moet vertellen aan 
iemand wat jezelf verdriet doet om het te vertellen. 


Negatief: liefdesverdriet, scheiding, eenzaamheid, hartenpijn, verlies van iemand die je dierbaar is.

      

Zwaarden vier

Zwaarden 4 kan wijzen op een periode van te hard werken, waardoor je lichamelijk en geestelijk bent uitgeput. Het 
geeft dan vaak de gedwongen rustperiode aan. Door een paar dagen rust of vakantie te nemen, krijg je inzichten en 
kom je weer in een positieve energie te zitten. Zwaarden 4 is tevens één van de karmische kaarten van de tarot en 
verwijst dus naar vorige levens. Als je deze kaart in een legging trekt, geeft het aan dat je wordt geconfronteerd met 
problemen die met dit karmische thema te maken hebben. 

Negatief: eenzaamheid, onrust, overspannen, overwerkt, gedwongen rustperiode, tegen oud karma aanlopen


Zwaarden vijf

Er is strijd geweest en er is mogelijk sprake van harde verwijten, oneerlijkheid en/of vals spel. Zowel de winnaar als de 
verliezer voelt zich niet prettig. De boodschap van deze kaart is dat er altijd mensen zijn die jouw ego, jouw ik, 
onderuit proberen te halen. Ondanks het verdriet wat die ander jou aandoet overwin je jezelf en kom je sterker uit de 
strijd. Een andere uitleg van deze kaart is dat het een gevecht in jezelf aangeeft: een conflict doordat je in tweestrijd zit 
vanwege keuzes die je moet maken. De boodschap is: blijf trouw aan je eigen waarden en normen. 

Negatief: verlies, verraad, jezelf verloochenen, oppassen voor verraad van een ander, er wordt over je geroddeld.


Zwaarden zes 
De boot vaart naar de overkant. Er is – gezien de kromme rug van de vrouw en het golvende water aan de rechterzijde 
van de boot – sprake geweest van roerige tijden. De personen in de boot hopen op een beter, nieuw begin. Men komt 
in ‘rustiger vaarwater’. Vaak geeft Zwaarden 6 een verhuizing aan. Het kan ook een verhuizing in de geest betekenen: 
zoals tot nieuwe inzichten komen.

Negatief: onrustige periode, fysiek en/of geestelijk uit balans zijn, geen verbetering en/of verandering in een moeilijke 
periode, ziekenhuisopname


Zwaarden zeven

Een man loopt vrolijk, maar stiekem weg van het legerkamp. Hij is de deserteur en loopt weg voor de problemen. Het 
is verraad want hij laat zijn maten in de steek. Als Zwaarden 7 in een kaartlegging valt geeft het aan dat je op moet 
passen voor het verraad van een ander. Vaak geeft het echter ook aan dat je zelf voor je problemen wegloopt. Soms is 
het echter dapper om weg te lopen en het strijdtoneel te verlaten, in plaats van te blijven vechten voor een verloren 
zaak. Zeker wanneer je beseft dat er geen kans van slagen meer is.

Negatief: weglopen voor de problemen, het slippertje, oneerlijkheid van een collega, de waarheid niet onder ogen 
durven of willen zien, jezelf voor de gek houden, in een relatie er stiekem tussenuit knijpen, bedrog in een relatie.


 

10



Zwaarden acht 
De boodschap van deze kaart is: laat je door niemand vernederen, kom voor jezelf op en heb nergens angst voor. 
Geef niet toe aan die angst. Sluit je niet op in jezelf. Je krijgt nu de kans om een stuk oud karma af te werken. Doe je 
blinddoek af, stap uit de modder en ga je vrijheid tegemoet. 


Negatief: liefdesverdriet, scheiding, eenzaamheid, hartenpijn, verlies van iemand die je dierbaar is, gevoelens 
uitspreken die verdriet doen. 

Zwaarden negen

De persoon op de kaart maakt zich zorgen, maar zijn deze zorgen gegrond? Als Zwaarden 9 in een kaartlegging valt 
geeft het aan dat je je zorgen maakt. Je kan hier niet goed van slapen; je bent aan het tobben en piekeren omdat je je 
afvraagt hoe het allemaal verder zal gaan verlopen. Wat zijn jouw levenswaarheden waardoor je meer invulling en zin 
aan het leven kan geven? De boodschap is: we krijgen allemaal met situaties te maken waar we van kunnen leren en 
waardoor we inzichten verkrijgen. We leren de verbanden te zien tussen de ervaringen op ons levenspad.

Negatief: niet kunnen slapen, depressief zijn, zorgen maken, verdriet hebben, treuren om een persoon, pijn lijden, je 
verraden voelen, in de steek gelaten worden, niet begrepen worden, eenzaamheid, een verloren zaak.


Zwaarden tien 
De persoon op de kaart wordt doorboord door zwaarden. Een gruwelijke aanblik. De kaart vertegenwoordigt de 
schaduwzijde van ons leven en weergeeft de wanhoop en het machteloze gevoel van volkomen te zijn vastgelopen op 
psychisch, emotioneel en lichamelijk gebied. Toch is het slechts een betekenis van symbolische aard; het is de dood 
van de zorgen. Er volgt een betere tijd, dit is een ’tien’; het einde van een cyclus. De zon komt op aan de horizon! 

Negatief: vastgelopen in een bepaalde situatie, moeilijke periode, angst voor de toekomst, geen uitweg meer zien

 


Zwaarden Schildknaap

De Schildknaap van Zwaarden is nog jong en hij moet nog veel leren. Hij wil vechten voor zijn idealen. Dat wil hij ook 
voor anderen doen: hij schiet je te hulp bij allerlei problemen die opgelost moeten worden. Als de Schildknaap van 
Zwaarden in een kaartlegging valt betekend dit dat je strijdvaardig bent, echter zonder ruzie te maken. 


Negatief: snel geïrriteerd zijn, luiheid, agressiviteit, vijandigheid, verraden worden, conflicten, opstandigheid, de 
moeilijke puber, obstinaat, koppigheid.

  

Zwaarden Ridder

Deze Ridder brengt een onrustige sfeer met zich mee.  Strijd, en impulsiviteit. Er hangt ruzie in de lucht. In een 
kaartlegging komt Ridder van Zwaarden met open vizier je leven binnenstormen. Dwars tegen de storm in gaat hij in 
de aanval om zijn moeilijkheden te overwinnen en zijn idealen te verwezenlijken. Doordat hij overenthousiast en vurig 
is kan hij te hard van stapel lopen en ondoordacht handelen waardoor hij heilige huisjes omver kan gooien.


Negatief: geen geduld hebben, gevaarlijk persoon, driftig, ruziemaker, zeer agressief, seksueel gevaarlijk, altijd gelijk 
willen hebben, aanvallend in woorden en daden


Zwaarden Koningin


Als Koningin van Zwaarden in je kaartlegging valt duidt dat op het nemen van besluiten waardoor je je gaat bevrijden 
van je problemen. Je gaat besluiten nemen waardoor je leven gaat veranderen. Het kan ook aangeven dat je iemand 
bent die vaak besluiten moet nemen. Dit kan zijn door omstandigheden in je privéleven, op je werk of door situaties 
waarin je regelmatig verkeert.


Negatief: scheiding, verdriet, geen besluiten durven nemen, verkeerde besluiten nemen, niet goed nadenken en 
daardoor impulsief handelen, alles aan een ander over laten, 


 Zwaarden Koning

Koning van Zwaarden regeert met rechtvaardigheid, intuïtie, moed en kracht. Als Koning van Zwaarden in een 
kaartlegging valt geeft het vaak aan dat er besluiten genomen gaan worden. Hij staat voor een wijs, eerlijk en 
onpartijdig persoon: iemand die besluiten neemt zonder vooroordelen. Hij bekijkt een kwestie van beide kanten 
voordat hij een knoop doorhakt. Luister naar je intuïtie!

Negatief: oneerlijkheid, boosaardigheid, gewelddadigheid, machtsmisbruik, manipuleren, dominante personen, 
verkeerde afloop van rechtszaken


11



BOKALEN/BEKERS 
Bokalen Aas 

Aas van Bokalen is een liefdevolle kaart. Het betekent dat er overal om je heen liefde aanwezig is. Je kunt je hart 
openzetten door liefde in je leven toe te laten. In de gezondheid staat deze kaart voor genezing. De beker loopt over 
van goeds. Geluk, gezondheid, welvaart, op ieder gebied is deze kaart een voorbode van geluk en voorspoed!

Negatief: het zit tegen in de liefde, liefdesverdriet, je alleen voelen in de liefde, geen liefde kunnen geven, met je 
gevoelens overhoop liggen, verwarring, jezelf teveel wegcijferen.


Bokalen twee 
Bokalen 2 is een gelijkwaardige liefdesverbintenis tussen twee mensen. Zij delen de liefde met elkaar vanuit hun hart. 
Het staat voor liefdevolle relaties. Deze kunnen in allerlei vormen bestaan: man/vrouw relatie, moeder/kindrelatie, 
vriendschap tussen 2 mensen, collega’s enz. Het kan ook een nieuwe liefdesrelatie betekenen, vooral als Bokalen 2 
samenvalt met Aas van Bokalen in een legging.

Negatief: bedrog in de liefde en vriendschap, niet voor de liefde uit durven komen, einde van de relatie


Bokalen drie


Als Bokalen 3 in een kaartlegging valt kan je feest gaan vieren. Als persoon kan je genieten van de geneugten van het 
leven. Je bent gelukkig in de liefde. Het kan zijn dat je een cursus of workshop op gebied van kunst of creativiteit gaat 
volgen.

Negatief: niet kunnen genieten, losbandigheid, teveel feestvieren vooral met de Duivel erbij, teveel geld uitgeven, 
oppervlakkigheid, niet kunnen delen, verloren geluk, blokkades op het uiten van emoties.


Bokalen vier

De persoon op de kaart zit ontevreden voor zich uit te kijken en ziet niet dat hem een bokaal wordt aangereikt. Deze 
kaart staat voor het mokken over een bepaalde situatie en het zo opgaan in ontevredenheid, dat voor de hand 
liggende oplossingen over het hoofd worden gezien. Je weigert alle aangeboden hulp. Het kan ook betekenen dat jij 
degene bent die bijvoorbeeld liefde aanreikt en dat het door de ander wordt geweigerd.

 Negatief: aangeboden hulp niet toestaan, passiviteit, geen waardering voor wat je wel hebt, verveeldheid, 
ontevredenheid, ongenoegen, verdriet, teleurstelling, ongelukkig, apathisch, liefde in een relatie weigeren.


Bokalen vijf

De persoon op de kaart treurt om wat is verloren en is hier enorm verdrietig om. Als hij in zijn kracht zou gaan zitten 
door de 2 bokalen op te pakken die achter hem staan, dan zou hij het verleden achter zich kunnen laten en kan hij zich 
weer gelukkig gaan voelen.


Negatief: in je verdriet blijven hangen, vastzitten in emoties, intens verdriet vanuit de jeugd, gevoelsarme jeugd, weinig 
eigenwaarde, het kind wat in de kou staat, eenzaamheid, de ware liefde niet vinden, verloren idealen.


Bokalen zes

Bokalen 6 is de liefste kaart uit heel de tarot: het kind in jezelf wat niet verloren is gegaan. Je gelooft in het goede van 
de mens en in een mooie wereld. Bokalen 6 kan ook aangeven dat je te lief en te naïef in het leven staat.


Negatief: te goedgelovig zijn, niet verder komen in het leven doordat je je jeugdherinneringen niet los kan laten (zowel 
positief als negatief), te kwetsbaar zijn in emoties, je onbegrepen voelen in je liefde


Bokalen zeven

Als Bokalen 7 in je kaartlegging valt dan kan het betekenen dat je emotioneel in de war bent. De ene keer denk je er zo 
over en even later denk je er weer anders over. Je verkeerd in een situatie waarin je keuzes moet gaan maken maar 
daar heb je juist problemen mee. Deze keuzes kunnen je diep raken daar zij op het persoonlijk emotioneel vlak liggen. 
Je voelt je verloren en weet niet goed wat je moet doen. Je bent als het ware jezelf een stukje kwijt en weet niet hoe te 
handelen.

Negatief: in illusies leven, grote verleiding om foute keuzes te maken, verleidt worden, oneerlijkheid in de relatie, 
verwarde gevoelens, overspannen zijn, je onzeker voelen in de relatie, je teveel laten beïnvloeden door anderen
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Bokalen acht

Als Bokalen 8 in een kaartlegging valt, betekent het dikwijls dat je je eigen pad moet bewandelen. Niet meer door 
angst jezelf afhankelijk opstellen van een ander. Je kiest je eigen weg: wat je werkelijk wil en kan, onafhankelijk van de 
ander, zowel op emotioneel als op geestelijk gebied.


Negatief: afhankelijkheid, angsten, frustraties, blokkades, geen moed hebben, niet je eigen weg inslaan.


Bokalen negen

De persoon op de kaart is  tevreden en geniet van het leven.Bokalen negen wordt ook wel ‘de negen maanden kaart’ 
genoemd (zwangerschap). Als Bokalen 9 in een kaartlegging valt dan breekt er een mooie periode aan van geluk en 
voorspoed. Je wensen gaan in vervulling. Je mag in allerlei opzichten genieten van het leven: de beloning die je hebt 
verdiend. Heb je een moeilijke of zware periode achter de rug dan kan je ervan verzekerd zijn dat deze moeilijke 
periode voorbij is. 

 Negatief: geluk is van korte duur, niet kunnen genieten, somberheid, egoïsme, teveel eten en drinken, overgewicht, 
kwakkelen met je gezondheid.


Bokalen tien 
De mensen op de kaart zijn dankbaar en tevreden, ze waarderen wat ze hebben en genieten hier ook van. Deze kaart 
is altijd een positief voorteken, op welk gebied dan ook. Bokalen tien staat voor het behalen van een doel, een wens 
die in vervulling gaat. Als Bokalen 10 in je kaartlegging valt dan kan je ervan uitgaan dat er een gelukkige periode 
aanbreekt of je bent al gelukkig. Het geeft geluk in je gezin, je werk, de liefde en je gezondheid


Negatief: ruzie in familie en/of gezin, alles zit tegen, je niet gelukkig voelen, verloren vriendschap.

      


Bokalen Schildknaap 
Deze Schildknaap is een charmeur en brengt liefde, een verzoening, dromen of vleierij met zich mee. Hij biedt niet 
zelden nieuwe mogelijkheden als een nieuwe opleiding, een nieuwe relatie, nieuwe spirituele impulsen, of zelfs een 
(letterlijke of figuurlijke) geboorte!


Negatief: tegenwerking in liefde, geen zelfvertrouwen, je eenzaam voelen in de liefde, verraad in liefde en 
vriendschap, geen liefde kunnen geven, het gekwetste kind.


Bokalen Ridder

Deze Ridder brengt een sfeer van liefde, hulpvaardigheid en ontspanning met zich mee. Hij is je goed gezind en bereid 
je een helpende hand te bieden.Hij is de ridder op het witte paard en kondigt vaak een nieuwe romance aan en/of een 
nieuwe vriendschap. Waar hij binnenkomt stappen is er een sfeer van genegenheid, mededogen, harmonie, liefde, 
romantiek en spiritualiteit.


Negatief: onbetrouwbaar persoon in de liefde, de charlatan, geen liefde kunnen geven, de verleider, liefdesverdriet


Bokalen Koningin

Deze Koningin is liefdevol, gevoelig, zorgzaam, en bovenal intuïtief goed ontwikkeld. Als Koningin van Bokalen in je 
kaartlegging valt geeft het aan dat je een mediamieke gave hebt en dat je vanuit je spiritualiteit handelt. Dit kan op van 
alles betrekking hebben: een vriendschap, je moederschap, je  ́vrouw zijn ́, jezelf als echtgenote of als minnares. De 
basis is altijd liefde en hier handel je naar. Als je hiernaar luistert, of leert luisteren, kan Koningin van Bokalen je 
behoeden voor eventuele verkeerde besluiten. Deze eigenschappen kunnen ook betrekking hebben op een man.

Negatief: gevoelens niet kunnen uiten, ongelukkig in de liefde, niet kunnen liefhebben, de verleidster, onbetrouwbaar, 
verkeerd gebruik van mediamieke gave.


Bokalen Koning

De Koning van Bokalen is een liefdevol persoon die altijd klaar staat om anderen te helpen zonder daar iets voor terug 
te vragen. Hij is een wijze man die vanuit zijn intuïtie leeft en handelt. Zijn emoties heeft hij goed onder controle 
waardoor hij stabiel en bewust in het leven staat. Hij laat iedereen in zijn eigen waarde. Hij heeft een groot 
inlevingsvermogen waardoor anderen zich prettig en ontspannen voelen in zijn nabijheid. Als Koning van Bokalen in je 
kaartlegging valt kan het betrekking op jezelf hebben of erop duiden dat je een dergelijk persoon gaat ontmoeten of al 
hebt ontmoet. 

Negatief: emotioneel in de war zijn, ongelukkig voelen, teveel van jezelf weggeven, de charlatan.
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PENTAGRAMMEN OF PENTAKELS 
Pentagrammen Aas


Het betreft de eerste kaart van een serie, dus een nieuw begin, een nieuwe kans met een hoog slagingspercentage. 
Heb je geen werk dan geeft Aas van Pentagrammen aan dat je een baan of opdrachten aangeboden gaat krijgen waar 
je voldoende geld mee zal verdienen

Negatief: werkeloos, onprettig werk, failliet gaan, verkeerd zaken doen, geldverlies, te weinig inkomen, niet aan werk 
kunnen komen.


Pentagrammen twee

Pentakels Twee geeft bijna altijd aan dat je speelt met meerdere mogelijkheden en eerst kijkt wat ze je kunnen brengen 
(wikken en wegen) Het zoeken naar evenwicht tussen de vele mogelijkheden en vaardigheden. 


Negatief: er is geen beweging, alles staat stil, stagnatie, plannen worden niet uitgevoerd

 


Pentagrammen drie

Als Pentagrammen 3 in een kaartlegging valt betekent het dat je positief bezig bent. Vaak geeft deze kaart aan dat je 
een nieuw plan gaat opzetten: een eigen bedrijf beginnen, met een vriend/vriendin iets opstarten.Let bij 
Pentagrammen 3 altijd op de contracten die je gaat afsluiten. 


Negatief: contractbreuk, oneerlijkheid in contracten, afspraken die men niet nakomt, geen goede samenwerking.


Pentagrammen vier

De persoon op de kaart ‘zit’ op zijn bezit, Zijn angst is zeer groot om de zekerheden, die deze bezittingen hem bieden, 
te verliezen. Hierdoor wordt zijn kruin- en hartchakra afgesloten en kan hij geen emoties en gevoelens doorlaten. Hij 
houdt het liefst alles vast en alles bij het oude. Zo weet hij wel wat hij heeft, maar loopt hij met deze houding ook veel 
mooie goede nieuwe dingen mis! Hij is zo gebrand op zekerheid waardoor hij nieuwe kansen aan zijn neus voorbij laat 
gaan.

Negatief: de gierigaard, woekeraar, verlies van geld, teveel gehecht aan de materie, angst om iets te verliezen,   	   	           
emoties vasthouden waardoor het een eigen leven gaat leiden; hierdoor kunnen ziekten ontstaan.


Pentagrammen vijf 
Als Pentagrammen 5 in een legging valt voel je je eenzaam en niet begrepen. Vaak is de oorzaak hiervan te herleiden 
naar de jeugd. Het kind dat niet begrepen werd: dit kan zowel op geestelijk- als op materieel gebied zijn. Of je bent 
met weinig liefde en warmte groot gebracht. In een relatie voel je je in de kou staan doordat je geen liefde ontvangt 
van je partner. Of je voelt je alleen in de liefde omdat je geen relatie hebt

Negatief: in de kou staan op materieel en/of geestelijk gebied, het kind in jou wat in de kou staat, je eenzaam voelen, 
bedrog in relatie, te weinig salaris krijgen, verkeerd zakendoen waardoor je geld verliest.


Pentagrammen zes

De rijke man geeft geld aan de armen. Hij bekijkt wat zij nodig hebben en weegt zijn giften zorgvuldig af. Ze krijgen 
niets meer of minder. De armen zijn blij met zijn steun en stellen zich dankbaar naar hem op. De één wordt gelukkig 
door een deel van zijn overvloed weg te geven en de ander kan het makkelijk aannemen. Beiden hebben er vrede 
mee. Vaak valt deze kaart echter in een legging bij een persoon die te veel van zichzelf weggeeft.

Negatief: gierigheid, egoïsme, hebberigheid, teveel geld uitgeven, geen schulden af kunnen lossen, onbeantwoorde 
liefde door het niet kunnen delen, teveel jezelf wegcijferen.


Pentagrammen zeven

De persoon op de kaart kijkt voldaan naar het resultaat van zijn werk. Hij heeft hard gewerkt en mag daar nu de 
vruchten van gaan plukken. Hij werkt degelijk, heeft doorzettingsvermogen, is nederig en hij is te vertrouwen.

Negatief: de strijd opgeven, geen liefdevolle samenwerking, geen promotie krijgen, onbeantwoorde liefde, niet 
beloond worden voor het werk dat je gedaan hebt.
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Pentagrammen acht

De persoon op de kaart is fijn aan het werk en heeft hier ook daadwerkelijk plezier in omdat hij werk doet waar hij zelf 
voor heeft gekozen. Als Pentagrammen 8 in je kaartlegging valt werk je hard en vol energie aan jouw geluk. In de 
meeste gevallen heeft dit met je werk te maken, maar evengoed kan het betekenen dat je werkt aan jezelf.

Negatief: te hard werken om problemen te vergeten, frustratie, energie verkeerd verdelen, ongeduldig, angst om aan 	       
zichzelf te werken

    


Pentagrammen negen

De persoon op de kaart geniet van de mooie omgeving. In het verleden heeft ze de juiste beslissingen genomen 
waardoor ze nu kan genieten van alles wat is bereikt. Als Pentagrammen 9 in je kaartlegging valt dan kan je ervan 
uitgaan dat er een voorspoedige en gelukkige periode aanbreekt. Pentagrammen 9 brengt overvloed op zowel aards 
als spiritueel gebied. Je hoeft je geen zorgen meer te maken over geld en/of andere aardse zaken. 

Negatief: geestelijk pijn en verdriet, teleurstelling door anderen, je geestelijk zwak voelen, niet tegen de problemen 
opgewassen, je teneergeslagen voelen, kwetsbaarheid, beïnvloedbaar door anderen


 Pentagrammen tien 
Deze kaart staat doorgaans voor familiebanden, erfelijkheid, het gezin. Er is veel geleerd, er is vrede, harmonie en 
gezelligheid. Als Pentagrammen 10 in je kaartlegging valt zijn er positieve veranderingen op komst: je kan financiële 
voordelen verwachten. Zowel zakelijk succes als een gelukkig gezinsleven staan je te wachten. De toekomst ziet er 
rooskleurig voor je uit. Pentagrammen 10 is een beschermkaart: de oude wijze man op de voorgrond beschermt jou 
en degene die je lief hebt in allerlei opzichten. De man symboliseert een dierbaar overleden persoon.

Negatief: financieel tegenslag, zaken lopen mis, onzekerheid, geldgebrek, onrust en ruzie in de familie.


Pentagrammen Schildknaap

Deze Schildknaap heeft een waardevolle, stabiele invloed. Nieuwe, welkome lessen en hulp zijn te verwachten. Als 
Schildknaap van Pentagrammen in je kaartlegging valt is dat een goed voorteken. Als je voor jezelf wilt beginnen: er 
wordt je gegarandeerd werk aangeboden. Ben je op zoek naar werk: dan komt Schildknaap van Pentagrammen je 
werk aanbieden. Het kan ook betekenen dat je loonsverhoging of een bonus zal ontvangen.

Negatief: luiheid, de kantjes er van af lopen, geen werk hebben, geen werk kunnen vinden, tegengewerkt worden op 
je werk, niet goed met geld omgaan.


Pentagrammen Ridder 
Deze Ridder brengt een stabiele, vertrouwde sfeer met zich mee. Hij is ernstig, serieus, conservatief en betrouwbaar. 
Je kan van hem op aan: wat hij belooft komt hij na, afspraak is afspraak. Hij kan voor sommige mensen een wat saai 
persoon zijn, terwijl anderen zijn rust en stabiliteit juist geweldig vinden

Negatief: onbetrouwbaar, hebzuchtig, egoïstisch, lui, twee linkerhanden hebben, afspraken niet nakomen, schulden 
hebben, onrustige omgeving.

     


Pentagrammen Koningin

Deze Koningin is betrouwbaar, hulpvaardig, intelligent en zorgzaam en hecht veel waarde aan huiselijke gezelligheid en 
haar gezin. Ze komt niets te kort en geniet met volle teugen van al het moois om haar heen.  Zij kan goed met 
financiën omgaan. Als deze kaart in je legging valt betekent het dat jij deze koningin zelf bent of iemand anders die 
deze eigenschappen bezit, en waar jij van op aan kan. Koningin van Pentagrammen staat ook voor het 
kruidenvrouwtje: zij werkt met de natuurkrachten. 

Negatief: onbetrouwbaar, gierig, onbetrouwbaar zaken doen, moeilijke financiële kwesties, onpraktisch, onzekerheid, 
aan jezelf twijfelen.


Pentagrammen Koning 
Deze Koning is eerlijk, consequent, leidinggevend, maar tevens sympathiek. Hij bekleedt een goede functie waardoor 
hij in staat is zichzelf en zijn gezin te onderhouden en ervoor te zorgen dat zij niets te kort komen. Koning van 
Pentagrammen is iemand die de controle over zijn eigen leven wil behouden: hij is de manager van zijn eigen leven. Hij 
kan zijn eigen zaken goed organiseren en regelen en houdt de touwtjes in eigen handen.

Negatief: teveel geld uitgeven, geen controle over je leven hebben, onbetrouwbaar, oneerlijk zaken doen, te 
materialistisch, liefde of iemand willen omkopen met geld.
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