
10. Riddikulus. 

Deze spreuk verandert boemannen van iets engs naar iets grappigs. Een boeman is 

voor iedereen anders - het verandert in je grootste angst. Dat arme Marcel Lubbermans 

professor Sneep in de boeman zorgde wel voor een beetje hartpijn maar gelukkig wist 

professor Lupos precies wat hij moet doen en kreeg Marcel eindelijk het gevoel dat hij 

er bij hoorde. We love Lupos! 

9. Obliviate. 

De spreuk waardoor de herinneringen van iemand gewist worden. Deze zagen we 

meerdere malen terug komen in de film - tijdens zowel pijnlijke als grappige momenten. 

Hermelien die de spreuk gebruikte op haar ouders om hen zo in veiligheid te brengen 

was een van de krachtigste momenten ooit van Hermelien. De spreuk werd verkeerd 

gebruikt toen Gladianus Smalhart het geheugen van Ron en Harry wilde wissen - maar 

deze kaatste terug op zichzelf. Wat een sukkkel. 

8. Sectumsempra. 

Een spreuk bedacht door puber Sneep en heeft het effect van een onzichtbaar zwaard 

dat je tegenstander aanvalt. Harry gebruikt deze spreuk op Draco zonder dat hij weet 

wat het inhoudt. Draco bloedt hierdoor bijna dood - Daarom wilt Hermelien dat je meer 

gaat lezen, Harry! 

7. Avada Kedavra. 

Het feit dat deze spreuk in de top tien favoriete spreuken terecht is gekomen is een 

raadsel. We weten allemaal wat het doet maar kan het niet over mijn hart verkrijgen om 

voorbeelden te geven. Sommige mensen zijn veels te vroeg gestorven en daar moeten 

we nog steeds van bijkomen. 

6. Alohomora. 

Deze spreuk opent deuren die op slot zitten - tevens ook de spreuk wat het begin van 

Hermelien haar rebelse leven kenmerkt. Ze gebruikt de spreuk om in verboden gebieden 

van Zweinstein te komen. Ze is niet voor niets een Griffoendor! 

5. Lumos. 

Het is de voorganger van de zaklamp app op je telefoon. Tevens doet het ons ook 

denken aan een van onze favoriete Perkamentus uitspraken aller tijden: "Geluk kan je 

zelfs in de donkerste tijden vinden, als je er maar aan denkt het licht aan te doen." Ben 

ik de enige met kippenvel? 

 

 



4. Expelliarmus. 

Letterlijk de enige spreuk dat Harry gebruikt in een duel. Wel een mooi gebaar want het 

is een ontwapeningsspreuk. Dit laat zien dat Harry geen kwade bedoelingen had en dus 

thuishoort in Griffoendor. 

3. Wingardium Leviosa. 

Deze spreuk laat dingen vliegen en was de eerste spreuk die het bekende drietal moest 

gaan leren. Ron kreeg het niet voor elkaar om de spreuk goed uit te spreken - waardoor 

Hermelien hem nog irritanter begint te vinden - maar het lukte hem uiteindelijk wel om 

met deze spreuk een gigantische trol te verslaan! Door deze spreuk is hun vriendschap 

begonnen en tevens het begin van hun avontuur. 

2. Accio. 

De perfecte spreuk voor mensen die niet op willen staan om de tv-afstandsbediening te 

pakken. Met deze spreuk kan iemand namelijk voorwerpen naar zich toehalen. Had 

Harry Potter deze spreuk niet gehad tijdens de eerste opdracht voor de vuurbeker, was 

het hem ook niet gelukt om te ontsnappen aan de Hongaarse Hoornstaart en had hij 

nooit het Gouden Ei kunnen bemachtigen. Harry dacht dat hij deze spreuk nooit zou 

leren. Gelukkig heeft hij nooit opgegeven! 

1.Expecto Patronum. 

Dit is de meest bekende spreuk uit de Harry Potter wereld. Het is een ontzettend 

krachtige maar gecompliceerde toverspreuk die een positieve energiekracht oproept - 

de Patronus. Grotendeels van de tovenaars lukt het niet om deze spreuk te gebruiken, 

simpelweg omdat deze te moeilijk is. Om de spreuk op te roepen moet je denken aan 

een uiterst krachtige, gelukkige herinnering. Harry gebruikt deze spreuk om zichzelf en 

peetoom Sirius Zwarts te redden van Dementors. Het feit dat Harry het lukt om een 

volledige Patronus op te roepen geeft aan hoe sterk hij eigenlijk is en dat hij best een 

grote kans heeft om Voldemort te verslaan. 

 


